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Kerkdiensten 
Zondag 22 februari 9.30 uur dr. Mariecke van den Berg, Utrecht 
Collecten: 1. Beukenrode 2. Kerk 

 
Komende diensten 

Zondag 1 maart 9.30 uur dhr. Paul Koster’, Den Haag 
Zondag 8 maart 9.30 uur drs. Margrietha Reinders, Amsterdam 
 

Bij de dienst van 22 februari  
Thema: Chosen family, lezing: 2 Koningen 4: 8-31  

In de dienst van komende zondag lezen we het verhaal van de profeet Elisa en de 
vrouw uit Sunem. We doen dat vanuit de vraag wat deze tekst ons zegt over familie. 
En dan vooral: hoe familie veel breder kan zijn dan alleen de mensen die via een 

bloedband aan ons verbonden zijn.  
De vrouw uit Sunem is gastvrij: ze bouwt een stukje aan haar huis, zodat de profeet 

kan komen logeren wanneer hij maar wil. Zo wordt hij een soort chosen family 
(gekozen familie). Dat is een term uit de LHBTIQ+-gemeenschap, waar mensen soms, 
vanwege de afwijzing in hun eigen gezin, op zoek gaan naar nieuwe vormen van 

familie. Elisa wil graag iets terugdoen voor deze vrouw, maar wat? Zijn knecht fluistert 
hem in dat deze vrouw geen kinderen heeft. Zo komt een tweede laag van 

familievorming naar boven, waar we niet altijd makkelijk over spreken: kinderloosheid. 
De profeet besluit haar te helpen, maar het is de vraag of hij daarbij aansluit bij wat 
deze vrouw zelf wil.  

Dr. Mariecke van den Berg 
 

Van de diaconie 

Zondag 22 februari collecteren we voor Beukenrode. De missie van Beukenrode is het 

ondersteunen van mensen thuis of in één van onze hospices gedurende de laatste 

maanden van hun leven. We gaan uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen 

wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven. 

De meeste mensen geven er de voorkeur aan om 

thuis te sterven. Beukenrode komt aan deze behoefte 

tegemoet door met speciaal opgeleide vrijwilligers 

zorg en steun te bieden aan terminaal zieken en hun 

naasten thuis, in het hospice of op een andere locatie. 

Beukenrode wil vooral iets positiefs toevoegen aan 

het leven van haar gasten/cliënten en hun naasten. 

Het gaat hier om plezierige momenten, mooie 

herinneringen of een goed gesprek waarbij de zieke 

zelf zo lang mogelijk de regie in handen houdt. Wij 

vinden het belangrijk dat we een goed afscheid 

mogelijk maken. Dit helpt bij de verwerking van het  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verlies. 

De circa 160 vrijwilligers van Beukenrode hebben voor hun werk een speciale opleiding 

gevolgd. De hulp aan stervenden en de ondersteuning van de mensen om hen heen 

vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de vrijwilliger. 

Die kennis en vaardigheden zijn nodig om te kunnen omgaan met de gevoelens van 

degenen die betrokken zijn bij het stervensproces. Daarom worden de vrijwilligers 

zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op hun taak. 

Verder zijn er vier betaalde coördinatoren (2,5 fte) ten behoeve van de 2 hospices en 

de thuisondersteuning. Daarnaast is er een manager in dienst voor 14 uur per week.  

 

De tweede collecte is voor onze kerk De 

Lichtbron.  

Beide collectes van harte bij u 

aanbevolen! 

U kunt uw bijdrage leveren in de mandjes 

vooraan in de kerk, met de QR-code of 

op de rekeningnummers van de diaconie 

o.v.v. “Beukenrode” en van de kerk. 

 

 
 

 

Biddag 11 maart 

Woensdag 11 maart is het weer Biddag voor 

Gewas en Arbeid. De diaconie nodigt alle 

gemeenteleden weer uit voor een eenvoudige 

gezamenlijke maaltijd. Daarna zullen we een 

korte viering hebben over een passend 

onderwerp. We vertrouwen weer op een 

gezellige avond! 

Op de zondagen 1 en 8 maart zal in de hal van 

de kerk een lijst liggen waarop u kunt 

inschrijven voor deelname. Ook worden 

enthousiaste koks uitgenodigd een bijdrage te 

leveren aan de maaltijd. Omdat Biddag altijd in 

de 40-dagentijd valt, is deze eenvoudig.  

 

 



 

 

Vakantieweken met zorg 

Het Protestants Diaconaal Streekcontact Westland organiseert weer een vakantieweek 

met zorg in het Rooseveltpaviljoen in Doorn. Deze week -van 16 tot 23 mei- wordt 

speciaal georganiseerd voor mensen uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van 

Holland.  

Het is voor mensen die niet geheel afhankelijk of bedlegerig zijn, of niet op een andere 

wijze vakantie kunnen genieten. Aandacht en persoonlijke zorg worden door 

vrijwilligers aan de deelnemers gegeven. De inschrijving sluit op 8 maart. De kosten  

 

 

 

 

 

 

 

bedragen voor een eenpersoonskamer €910 p.p. 

en voor een tweepersoonskamer €985 p.p. 

Heeft u interesse, neem dan contact op met de 

diaconie voor het invullen van het 

aanmeldingsformulier.  

Uiteindelijk wordt uit alle 

aanmeldingsformulieren de deelnemers 

geselecteerd.  

In de hal van de kerk ligt een aantal 

informatiefolders met contactgegevens van de 

Westlandse Vakantieweek. 

 

 
 

Paasgroeten kaart 

 
Neemt u zondag de Paasgroeten kaart met 

uw tekst erop weer mee naar de kerk?! 
Indien het lukt graag met een postzegel 

(geen digitale) erop.  
Alvast hartelijk dank namens de 
gedetineerden voor wie dit met Pasen een 

stukje licht kan zijn in hun leven.  
 

 
 
 

 
Meeleven 

We leven mee met de zieken, de mensen die verdrietig zijn en de eenzamen. 
We feliciteren alle jarigen en wensen hun Gods zegen op hun nieuwe levensjaar! (DMB) 
 

Vragen 
Misschien loopt er iemand rond met een vraag. Over het leven, het geloof of de kerk. 

Misschien heb je iets op je hart en zou je je hart best eens willen luchten. 
Mail of bel me gerust. Liefst persoonlijk, als dat te spannend is mag het ook anoniem. 
(DMB) 

 



 

 

 

Agenda 
9 maart 19.30 uur vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron 

11 maart 18.00 uur eenvoudige maaltijd en een korte viering in De Lichtbron ter 
gelegenheid van Biddag voor Gewas en Arbeid   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Om over na te denken 

Met een ‘Koffie to go’, een koffie om mee te nemen voor 
onderweg, zijn de meesten van ons wel bekend, maar een 
‘askruisje to go’? 

 
Toch was dit nu precies wat er woensdag op de Delftse 

Markt gebeurde. Twee Delftse pastores stonden daar om 
belangstellenden een askruisje te geven. 
Het askruisje rukt op. De eeuwenoude traditie uit de 

Rooms-Katholieke kerk is al een poosje aan zijn opmars 
bezig binnen de protestantse gelederen.  

Nog langer geleden - denk aan voorbeelden uit het Oude 
Testament - werd as op het hoofd gestrooid als teken van 
rouw en boetedoening. Later is dit in de kerk veranderd in een kruisje op het 

voorhoofd. 
De as, meestal van verbrande palmtakken van Palmpasen van het vorig jaar, drukt ons 

met onze neus op onze sterfelijkheid: stof ben je en tot stof keer je terug. (uit Genesis 
3) 
Het roept op tot nadenken, tot inkeer, bekering, reiniging. Het herinnert ons aan onze 

kwetsbaarheid en ons tekortschieten. 
Maar er is ook die andere kant. Jezus deelde ons kwetsbare bestaan. Hij werd stof - dat 

askruisje verbindt ons met het kruis van Jezus. Daardoor wordt dat kruisje ook een 
teken van hoop. Jezus droeg onze tekorten, onze zonden en onze wonden en daardoor 
weten we dat niet het kwaad, niet de vijandschap, niet de dood het laatste woord 

heeft. De Gekruisigde Christus, de Levensvorst, heeft het laatste woord.  
We mogen in deze weken van voorbereiding op het Paasfeest, de veertigdagentijd, 

(weer) schoon schip maken in ons leven en ons opnieuw richten op Jezus. Zo koersen 
we als getekende en gezegende mensen op Pasen aan. (DMB) 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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